
 
 
 
 
 
 
 

 

Ik denk niet dat je aarzelt 

Want je hebt niets te verliezen 

De achtertijd is plat daar waar zich 

huiveringen harden 

zij blijven daar 

 

Maar dít laat jou in alles toe  

Geen weerwoord meer 

Maar melodie 

 

Ik denk niet dat je bent vergeten 

Maar dat het licht nu door je 

wonden schijnt 

Die doorgeven 

En voortgang laten zijn 

als levenstekens 

 


